Nieuwsbrief Rufus aan het water september 2025 —
De wereld verandert, wij veranderen en Rufus aan het Water verandert mee...

Rufus is onze thuisplek. Een thuisplek die we delen met anderen om te ontmoeten, te
genieten van het Friese weidse land en te varen.

We gunnen ons en de wereld veel plekken waar je in een huiselijke, natuurlijke omgeving
met anderen onbevangen jezelf kan zijn. Want als de aarde een hartslag heeft, dan leven
we in deze tijd gemakkelijk in een onnatuurlijk versneld tempo. Een tempo dat leidt tot
uitputting.

Als je op een plek zoals Rufus bent dan heb je de kans om contact te maken met meer
natuurlijke ritmes zoals rust, cycli, seizoenen, verbinding met jezelf, anderen en het
grotere geheel.

Recreatie is voor ons altijd gegaan over vertragen, verbinden en voeden. We zien een
wereld die steeds sneller draait. We worden geconfronteerd met regelgeving,
belastingdruk, politieke onrust en de daaruit voortvloeiende angst die vervreemdend
werkt.

Dat alles maakt dat wij nog bewuster kiezen voor eenvoud, natuurlijk ritmes, verbinding
met elkaar en vanuit waarden ondernemen.

De afgelopen jaren is Rufus met een talentvol en betrokken team uitgegroeid tot een
allround en succesvol recreatiebedrijf! Naast dankbaarheid voelen we, in de
toegenomen hectiek in toenemende mate, dat onze waarden onder druk komen te
staan. Tijd om te herbronnen, zegt Wim!

Herbronnen betekent ook dat je niet alles weet. Wel hebben we altijd ons anker: met de
natuur zijn, rust, betekenisvolle ontmoeting, zorg voor elkaar, een enorme grote,
betrokken Rufus community, deze bijzondere plek, het zeilen en onze liefde voor de
drager van leven: het water!

Wat gaat er na seizoen 2025 veranderen:

e Zowel Marcus als Jelle hebben aangegeven dat het in een tijd van verandering,
ook voor hun tijd is om de trossen los te gooien en verder te zeilen. Ze zijn zo lang
een belangrijk, en voor ons ontzorgend, onderdeel van de Rufus-basis geweest,
dat het wat onwerkelijk voelt. We weten ook dat ditis hoe hetin jonge
mensenlevens hoort te gaan; we kunnen ze niet anders dan liefdevol uitzwaaien.

¢ Samen met Kim, Bob, Jorn en ons gezin, gaan we voor meer rust op het terrein.
Dit betekent minder wisselingen in de accommodaties, wat langer verblijf van
mensen zodat er meer kans is op ontmoeting, meer focus op het zeilen, onze
omgeving, haar geschiedenis en toekomst en het Friese water.
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We kiezen daarmee ook voor gasten die langer bij Rufus willen zijn. Van
november tot en met maart is verblijf mogelijk vanaf een week. In een kamer,
huisje of met je schip voor de wal of met je camper op het terrein. Je kan daarbij
gebruik maken van onze faciliteiten.

In het recreatieseizoen (april tot en met oktober) vragen we onze gasten minimaal
twee nachten te blijven, voor de huisjes en de groepsaccommodaties in de zomer
zal dat een week zijn.

In het vaarseizoen geven we de eerste voorkeur aan (zeil)groepen voor het
vakantiehuis, het bovenhuis en de VIOS. Na 1 januari gaat de kalender open voor
alle andere gasten. De camping en huisjes kunnen door alle gasten geboekt
worden.

Voor het seizoen 2026 vertrouwen we erop dat er iemand voorbijkomt die een het
een interessante ervaring vindt om op nieuwe manieren samen te werken en
Rufus nog meer vanuit een community-idee te dragen. Dit betekent ook dat we
een slaap-woonplek maken voor mensen die in het seizoen bij Rufus willen
werken en zijn.

We gunnen ons, het team en onze plek meer ademruimte daar waar het gaat om
schoonmaak, afval en onderhoud. Ook vanuit het idee waarom het logisch zou
zijn dat een ander je rommel opruimt? En is in plaats van dat iemand van ons 30
bedden opmaakt, zelf je bed opmaken of afhalen voor jou een kleinigheid?

Ons café aan het water is een centraal ontmoetingspunt. Van standaard horeca
omarmen wij hetidee van een huiskamer. Een plek waar je ontmoet, je je eigen
drankje ook kan pakken, spelletjes doet, muziek wordt gemaakt of waar je elkaar
kan ontmoeten op een themabijeenkomst of workshop. Dit nog meer omarmen is
niet zo eenvoudig met jaarlijks 25.000 mensen die langsfietsen met de pont. Als
iemand in ons netwerk deze uitdaging (deels) wil oppakken dan horen we dat

graag!

We willen in deze tijd van verandering openstaan voor lokale initiatieven die in de
herfst, de winter of het voorjaar een ruimte zoeken om te vergaderen, te
presenteren of iets te organiseren dat binnen het samen bouwen aan een nieuwe
wereld past. We staan open voor het betalen naar draagkracht en vriendelijk
geprijsde consumpties. Thema’s die ons bijvoorbeeld aanspreken zijn: het
merengebied, zeilen, de natuur, bewust en gezond leven, ambachten rond het
thema varen en schepen, de veranderingen in de wereld en ons plek daarin.
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e Eenandere ontwikkeling die al in gang is gezet is onze reparatiewerkplaats. Als
ligplaatshouder kun de spullen die je nodig hebt kopen en gebruik maken van ons
gereedschap en expertise.

¢ We hebben plezier in traditie en geschiedenis dus in onze haven vallen een aantal
vast ligplaatsplekken vrij voor traditionele en authentieke schepen.
Belangstelling? Bel Wim!

e Samen zorgen voor Rufus? Veel mensen hebben een inkomen, uitkering,
parttimebaan, pensioen, AOW o.i.d.- en zoeken een plek om te zijn, af en toe de
handen uit de mouwen te steken of onder de mensen te zijn. Dat kan bij Rufus in
de zomer en in de winter en kan op vele manieren ingevuld worden. Neem gerust
contact op als je dit graag wilt. De ervaring leert dat het van beide kanten een
verrijking kan zijn.

e Samen met ons team zijn we alert op hog meer ruimte geven aan hergebruik van
spullen en materiaal op een creatieve manier. Goed voor het consuminderen,
creatief en het nodigt uit tot spelen, wat toch ook een belangrijk levenswaarde is.

Kortom
Wij en Rufus zoekt:

e Nieuwe balans tussen rust en hectiek, voor gasten, ons team en de natuur

e Mensen die delen van het jaar langer bij ons willen verblijven

e Meer of andere betrokkenheid van en bij gasten

e Gasten die komen voor de ervaring met varen en het merengebied

e Meer creativiteit, ook in spullen repareren in plaats van meteen nieuw kopen

e Verbinding met lokale gemeenschap in thema’s die voor ons belangrijk zijn.

e Vitaliteit en heling waarin Studio Thus (www.studiothus.nl) haar oorsprong vindt.

Filosoof Heraclitus zei het al zo mooi: Panta Rhei - alles stroomt
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Newsletter Rufus am Wasser — September 2025 -

Die Welt verandert sich, wir verandern uns — und auch Rufus am Wasser verandert sich
mit...

Rufus ist unser Zuhause. Ein Zuhause, das wir mit anderen teilen, um uns zu begegnen,
die Weite Frieslands zu genieBen und gemeinsam aufs Wasser zu gehen.

Wirwiinschen uns fur uns und die Welt viele Orte, an denen man in einer wohnlichen,
naturlichen Umgebung unbefangen man selbst sein kann. Denn wenn die Erde einen
Herzschlag hat, dann leben wir heute oft in einem unnaturlich beschleunigten
Rhythmus - einem Rhythmus, der erschopft.

An einem Ort wie Rufus hat man die Moglichkeit, wieder in Kontakt zu kommen mit den
naturlichen Rhythmen: Ruhe, Kreislaufe, Jahreszeiten, Verbindung mit sich selbst, mit
anderen und mit dem groBen Ganzen.

Freizeit bedeutet fUr uns seit jeher entschleunigen, verbinden und nahren. Wir sehen
eine Welt, die sich immer schneller dreht. Wir werden konfrontiert mit Vorschriften,
Steuerlast, politischer Unruhe und der daraus entstehenden Angst, die entfremdend
wirkt.

All das fuhrt dazu, dass wir noch bewusster Einfachheit, natirliche Rhythmen,
Verbundenheit miteinander und werteorientiertes Unternehmertum wahlen.

In den vergangenen Jahren ist Rufus mit einem talentierten und engagierten Team zu
einem vielseitigen und erfolgreichen Freizeitunternehmen herangewachsen! Neben
Dankbarkeit spuren wir, dass unsere Werte in der zunehmenden Hektik starker unter
Druck geraten. ,,Zeit, neue Kraft zu schopfen!®, sagt Wim.

Neues Kraftschdpfen heiBt auch, nicht alles zu wissen. Unser Anker bleibt jedoch: mit
der Natur sein, Ruhe, bedeutungsvolle Begegnungen, Flrsorge flreinander, eine groBe,
engagierte Rufus-Community, dieser besondere Ort, das Segeln und unsere Liebe zu
dem Trager allen Lebens: dem Wasser!

Was sich nach der Saison 2025 verandern wird:

e Sowohl Marcus als auch Jelle haben signalisiert, dass es in dieser Zeit der
Veranderung auch fur sie an der Zeit ist, die Leinen loszuwerfen und
weiterzusegeln. Sie waren so lange ein wichtiger, entlastender Teil des Rufus-
Fundaments, dass es fast unwirklich erscheint. Doch wir wissen: so soll es im
Leben junger Menschen sein. Wir kdnnen sie nur liebevoll verabschieden.

¢ Gemeinsam mit Kim, Bob, Jorn und unserer Familie wollen wir mehr Ruhe auf
dem Gelande schaffen. Das bedeutet weniger Wechsel in den Unterklnften,
lAngere Aufenthalte unserer Gaste und damit mehr Chancen flr Begegnungen,
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starkeren Fokus auf das Segeln, unsere Umgebung, ihre Geschichte und Zukunft
sowie die friesischen Gewasser.

Wir entscheiden uns bewusst fur Gaste, die langer bei Rufus verweilen mochten.
Von November bis einschlieBlich Marz ist ein Aufenthalt ab einer Woche maéglich
—in einem Zimmer, einem Hauschen, mit dem Boot am Steg oder mit dem
Camper auf dem Gelande. Dabei kdnnen unsere Gaste alle Einrichtungen
nutzen.

In der Freizeitsaison (April bis Oktober) bitten wir unsere Gaste, mindestens zwei
Nachte zu bleiben. Fir die Hauschen und Gruppenunterkinfte im Sommer gilt
eine Mindestdauer von einer Woche.

In der Wassersportsaison geben wir Segelgruppen Vorrang bei der Buchung des
Ferienhauses, des Oberhauses und der VIOS. Ab dem 1. Januar 6ffnen wir den
Kalender auch fur alle anderen Gaste. Camping und Hauschen kénnen jederzeit
von allen gebucht werden.

Fur die Saison 2026 vertrauen wir darauf, dass jemand vorbeikommt, der es
spannend findet, auf neue Weise mit uns zusammenzuarbeiten und Rufus noch
starker aus einer Community-ldee heraus zu gestalten. Dafur richten wir auch
einen Wohn- und Schlafbereich ein fir Menschen, die in der Saison bei Rufus
arbeiten und leben mochten.

Wirwulnschen uns, dem Team und unserem Ort mehr Freiraum zu geben — bei
Reinigung, Abfall und Instandhaltung. Warum sollte es selbstverstandlich sein,
dass jemand anderes deinen Mull wegraumt? Und statt dass einer von uns 30
Betten bezieht —wére es nicht ein kleines Entgegenkommen, sein Bett selbst zu
machen oder abzuziehen?

Unser Café am Wasser ist ein zentraler Treffpunkt. Statt klassischer Gastronomie
leben wir die Idee eines Wohnzimmers: ein Ort, an dem man sich begegnet, sich
auch selbst ein Getrank nehmen kann, Spiele spielt, Musik macht oder bei
Themenabenden und Workshops zusammenkommt. Dies in vollem Umfang
umzusetzen, ist mit jahrlich 25.000 Radfahrern, die mit der Fahre vorbeikommen,
nicht einfach. Wenn jemand in unserem Netzwerk Lust hat, diese
Herausforderung (teilweise) anzupacken, freuen wir uns!

In dieser Zeit der Verdnderung mochten wir offen sein fur lokale Initiativen, die im
Herbst, Winter oder Fruhjahr einen Raum suchen —zum Tagen, Prasentieren oder
um etwas zu organisieren, das in den Aufbau einer neuen Welt passt. Wir sind
offen fur Zahlungen nach Maéglichkeit und bieten fair bepreiste Getranke an.
Themen, die uns ansprechen, sind zum Beispiel: das Seenland, Segeln, Natur,
bewusstes und gesundes Leben, Handwerk rund ums Wasser und Schiffe, die
Veranderungen in der Welt und unser Platz darin.
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e Eine weitere Entwicklung, die bereits begonnen hat, ist unsere Werkstatt fur
Reparaturen. Als Liegeplatzinhaber*in kannst du dort Materialien kaufen und
unsere Werkzeuge und unser Know-how nutzen.

e Wir schatzen Tradition und Geschichte. Deshalb werden in unserem Hafen einige
feste Liegeplatze fur traditionelle und authentische Schiffe frei. Interesse? Ruf
Wim an!

¢ Gemeinsam fur Rufus sorgen? Viele Menschen haben ein Einkommen, eine
Rente, Teilzeitjobs, Sozialleistungen oder Ahnliches — und suchen einen Ort, an
dem sie sein kdnnen, ab und zu mit anpacken oder unter Menschen kommen.
Das ist bei Rufus sowohlim Sommer als auch im Winter moglich — und auf
vielfaltige Weise. Meldet euch gern, wenn ihr Lust habt. Die Erfahrung zeigt, dass
es fur beide Seiten eine Bereicherung ist.

¢ Zusammen mit unserem Team achten wir verstarkt darauf, kreative Moglichkeiten
fur die Wiederverwendung von Materialien und Dingen zu schaffen. Gut flrs
»Konsum-Reduzieren®, kreativ-und es ladt zum Spielen ein, was doch auch ein
wichtiger Lebenswert ist.

Kurz gesagt
Wir und Rufus suchen:

e Eine neue Balance zwischen Ruhe und Hektik — fur Gaste, unser Team und die
Natur

¢ Menschen, die einen Teil des Jahres langer bei uns bleiben mdchten

e Mehroder andere Formen der Beteiligung von Gasten

o (Gaste, die wegen des Segelns und des Seenlandes zu uns kommen

¢ Mehr Kreativitat, auch indem Dinge repariert statt sofort neu gekauft werden
o Verbindung mit der lokalen Gemeinschaft bei Themen, die uns wichtig sind

o Vitalitdt und Heilung, wie sie im Ursprung von Studio Thus (www.studiothus.nl
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